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Klaar om Jezus te ontmoeten
door Arie van der Stoep

We zijn op weg! Op weg naar onze bestemming. En mijn leven van vandaag heeft alles te maken
met mijn bestemming.

Die begint namelijk met Jezus. Ik zal Hem ontmoeten op weg daarheen. Want Hij komt terug en ik zal
dan voor zijn troon verschijnen. Zijn troon als Koning en Rechter. Dat is het begin van mijn
bestemming. Daarop wil ik voorbereid zijn. Maar wat is daarvoor nodig?

De Bijbel geeft het antwoord: En Hij, de God van de vrede, heilige je geheel en al, en geheel je geest, ziel
en lichaam moge bij de komst van onze Heer Jezus Christus blijken in elk deel onberispelijk bewaard te
zijn. (1)

Ontnuchtering

Dit Bijbelvers zegt dat, wanneer Jezus terugkomt, het nodig is om naar geest, ziel en lichaam geheiligd
en onberispelijk te zijn. Dat woord ‘geheiligd’ wil zeggen dat ik in mijn gehele wezen op Hem gericht
en op Hem afgestemd zal zijn, aan Hem toegewijd en klaar om Hem te ontmoeten. Maar ben ik dat al?

Die vraag is belangrijk. Want wie ik vandaag ben, heeft alles te maken met wie ik op dat moment zal
zijn. Het is dus nodig, om mij vandaag te richten op die heiliging. Niet morgen. Want ik weet niet of er
een ‘'morgen’ is.

Als ik mij dat realiseer, komt gelijk de vraag boven: 'Hoe doe ik dat? Hoe kan ik geheiligd worden? Dat
is toch een grote verantwoordelijkheid!" Inderdaad, en nu komt de ontnuchtering: Ik kan mijzelf niet
veranderen! (2) Daarvoor is een grotere kracht nodig. En... die is er! (3)

Mijn garantie

Want één ding kan ik wel doen om geheiligd te worden. De tekst hierboven zegt het al: ‘Laat de God
van de vrede je heiligen!” Wat ik kan doen, is: Hem toelaten om mij te veranderen, mijzelf aan Hem
overgeven en bidden dat Hij mij klaarmaakt.

En... Hij zal het ook doen! (4) Dat is zijn belofte. God neemt zelf die verantwoordelijkheid op zich! (5) Dat
is het geheim van heiliging.

Fantastisch! Want wat ik niet kan, doet Hij. God is zelf mijn garantie dat ik klaar zal zijn om Jezus te
ontmoeten en om mijn bestemming te bereiken. Daarom weet ik dat die ontmoeting een geweldige
gebeurtenis zal zijn. Want wat God doet, is goed, is volmaakt!

Lees over wat er gebeurt in die ontmoeting met Jezus als
Koning en Rechter: het boek ‘Komt de christen voor Gods
troon?’ Klik hier ...

Uit de Bijbel:
(1) 1 Tessalonicenzen 5:23.

En Hij, de God van de vrede, heilige je geheel en al, en geheel je geest, ziel en lichaam moge bij de komst
van onze Heer Jezus Christus blijken in elk deel onberispelijk bewaard te zijn.



(2) Romeinen 7:18, 24.

Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Immers, het wensen is wel bij mij
aanwezig, maar het goede uitwerken, kan ik niet.

(3) Efeziérs 1:19-20.
... hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte

van zijn macht, die Hij heeft laten werken in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te
zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten.

4) 1 Tessalonicenzen 5:24.
Die je roept, is getrouw; Hij zal het ook doen.

5) 1 Korintiérs 1:8.

Hij zal je ook bevestigen ten einde toe, zodat je onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heer Jezus
[Christus].
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